
 

van de Protestantse gemeente Holwerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oktober 2024 

 



Kerkelijk centrum ’t Sintrum:                                                         

Elbasterwei 1A,  9151 KN Holwerd, tel. 561517 

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen): 

 P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002  

 

Organisten: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212  

  K. Schreiber, Vleesmarkt 29,  9101MH  Dokkum 

                             tel. 0519-252041/ 06-36499071 

 

Beheerder: J Acronius, Elba 6 

 tel. 561517 (‘t Sintrum) en privé: 561375 of 06-57265747 

 Inlichtingen over huur en gebruik van t’ Sintrum. 

 Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van  

 lokaliteiten, consumpties worden genuttigd. 

 

Predikant: vacant 

 

 

 

Willibrorduskerk: 

Kerkstraat 11, Holwerd 

 

Voor inlichtingen en afspraken gastvrouw: 

 A. Patrouilje-Dijkstra, Beyertstrjitte 61, 9151 KE Holwerd 

 tel. 0519-562124 E-mail: gg.patrouilje@knid.nl  

 

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra, 

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR  

Holwerd, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl 

Rekeningnr.: NL28RABO0373712227 

 

Website:  A. Hiddema  

 tsjerkebled@knid.nl 

 http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/ 

  



Meditatie  
 

Nu Da. Hilde Graafland met emeritaat is gegaan is er een gat gevallen in het 

rooster van het schrijven van de meditatie in Tsjerkeblêd. Deze keer daarom 

een stukje dat is ingebracht door een gemeentelid. Heeft u ook een mooi 

stukje of een gedicht dat als voorwoord/meditatie kan worden gebruikt dan 

kunt u dat bij de scriba brengen. Als het kan dan graag via de mail. Voor de 

maanden Januari, mei en oktober zijn wij op zoek naar stukjes voor in het 

Tsjerkeblêd. 

 

 

Uit dorpskrant Út de 2 doarpen Mûnein en Readtsjerk  

Geschreven door Hille Vlasman 

 

Hij is niet zwaar, hij is mijn broer 
 

Het was tijdens het wandelen van het Drenthepad. Vooral 

de eerste wandeldagen moet het gewicht van de rugzak wennen. Het schrijnt. 

Op een bankje heb ik een poosje gerust. Er kwamen twee wandelaarsters aan. 

O, u gaat... dan nemen wij dit plekje even van u over. Als ik mijn rugzak weer 

optil en over de schouders leg zeg ik: Maar ik zal we! mijn eigen last moeten 

dragen, schat ik in... Ja, reageert een van de dames, dat is normaal in het 

!even, ieder moet z'n eigen last dragen. We nemen afscheid. Al wandelend 

denk ik er nog een poosje over na. Ja, dat is normaal in het leven... In het 

woord normaal ligt het woord norm. Is er een norm? Feit is dat lang niet 

iedere rugzak in het !even even zwaar is. Voor sommigen onder ons is het 

allesbehalve een lichte last. En ook de draagkracht verschilt. Over draagkracht 

gesproken, het is bijna weer zover. 

 

De jaarlijkse TOP 2000. 'He Ain't Heavy, He's My Brother' (1969) van The 

Hollies staat steevast in deze lijst. Een evergreen. In 2022 op nummer 1437. 

Aan de basis ervan ligt een prachtig verhaal. In Canada staat voor een school 

een beeld van een jongetje dat zijn broertje op de rug draagt. Het beeld 

herinnert aan een tijd waarin er nog geen bussen reden. Een jongetje droeg 

zijn gehandicapt broertje iedere dag naar school, vele kilometers heen en weer 

terug. Op een dag zag een voorbijganger het jongetje met zijn broertje op de 

rug en vroeg: "Is hij niet te zwaar?" Het jongetje antwoordde: "Hij is niet 

zwaar, hij is mijn broer!" 

 

 



Een mensenleven begint met gedragen worden, negen maanden Jang in de 

moederschoot. Daarna zijn er zorgende handen die ons het !even indragen, 

voor ons zorgen en voor ons klaarstaan. Later leren we om zelf onze handen 

te gebruiken en een ander te dragen met onze liefde, ons geloof en hoop en 

onze goede zorgen. Uiteindelijk zullen er weer mensenhanden zijn die ons 

dragen naar onze laatste rustplaats. Waar mensen elkaar dragen, omdat ze hart 

hebben voor elkaar, daar wordt de een geen last voor de ander. "Hij is niet 

zwaar, hij is mijn broer!" 

 

Hille Vlasman 

 

 

 

De weg is lang met vele bochten 

Die ons leiden naar wie-weet-waarheen  

Wie-weet-waarheen 

Maar ik ben sterk 

Sterk genoeg om hem te dragen  

Hij is niet zwaar, hij is mijn broer 

Dus we gaan verder 

lk zorg voor zijn welzijn 

Hij is geen last om te dragen  

We zullen er komen 

Omdat ik weet 

Dat hij me niet tot last zal zijn 

 Hij is niet zwaar, hij is mijn broer  

Als... ik al een last te dragen heb, 

dan draag ik de last van de droefheid  

omdat niet iedereen een hart heeft gevuld 

met vreugde, 

om liefde over en weer.  

Het is een lange, lange weg 

Waarvan je niet meer terug kan komen  

Terwijl we onderweg zijn naar daar  

Waarom zouden we niet delen 

En de last 

Weegt helemaal niets voor mij  

Hij is niet zwaar, hij is mijn broer  

Hij is mijn broer, 

Hij is niet zwaar, hij is mijn broer 

 

 



 

 

Kerkdiensten 
 

 

 

 

 

Zondag 29 september ’t Sintrum Startzondag Comm. Bijz. Diensten 

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan   organist: dhr. K. Schreiber 

Coll. 1. Diaconie Missionair Werk    beamer: dhr. A. Vellema 

         2. Kerk en Pastoraat 

        Deurcollecte: onderh. gebouwen 

Er is WEL kindernevendienst 

Kerkrijden: J. Teertstra  

 

 

Zondag 6 oktober ’t Sintrum  

09.30 uur - ds. D.G. Groenendijk, Piershil  organist: mw. F. de Haan 

Coll. 1. Diaconie - Kerk & Israël    beamer: dhr. W. Verbeek 

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: onderh. gebouwen 

Er is WEL kindernevendienst 

Kerkrijden: O. Boonstra      

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

Zondag 13 oktober ’t Sintrum  Inname deeldoosjes  

09.30 uur - ds. T.J. Oldenhuis, Coevorden  organist: dhr. A. Kooistra 

Coll. 1. Diaconie       beamer: mw. S. Bandsma 

         2. Kerk en Pastoraat          

         Deurcoll.: onderh. gebouwen 

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: A. Kooistra 

 

 

Zondag 20 oktober Foswert, Ferwert 

09.30 uur - mw. A. Hoekstra-Rondaan, Holwert   organist: K. Schreiber 

Coll. Zending Werelddiaconaat Indonesië     

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: T. de Ruiter 



Zondag 27 oktober ‘t Sintrum 

09.30 uur - ds. C.W. Neef, Kollum    organist: A, Kooistra 

Coll. 1. Diaconie          beamer: W. Peterson 

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: onderh. gebouwen 

Er is GEEN kindernevendienst  

Kerkrijden: J. Vellema 

 

Zondag 3 november 

09.30 uur - ds. G. van Wieren, Oosternijkerk  organist: dhr. J.S. Heeringa 

Coll. 1. Zending Najaarszending Ghana     beamer: mw. T. Verbeek 

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.; onderh. gebouwen 

Er is GEEN kindernevendienst 

Kerkrijden: J. v.d. Hoek 

Koffiedrinken na de dienst 

 

 

 

Het Tsjerkeblêd voor de maand november verschijnt in week 43 

Kopij uiterlijk donderdag 17 oktober inleveren bij: 

         A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.  

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl. 

 

 

 

Mutaties 
Geboren:  

op 9 september 2024: 

Mats, 

z.v. O.S. Verbeek en D. van den Berg, 

Gama 7, 9151 HL  Holwert; sectie 1 

 

Verhuisd:  

A. Talsma, J. Talsma-Kornelis en T.R. Talsma,  

van Fjildbuorren 2, Brantgum, 

naar Fjildbuorsterwei 6, 9153 AX  Brantgum; sectie 1 

 

J.M. Fennema-Vellema,  

van Johanneswâld 1-010. Feanwâlden, 

naar Juliusstrjitte 44, 9269 NV  Feanwâlden; sectie 3 

mailto:tsjerkebled@knid.nl


Verjaardagen      Oktober 

 
01 A. Hiddema-Meindersma   Stasjonswei 29 

         9151 JM  Holwert 

12 T. Koree-Dijkstra     Foswerterstrjitte 71, K 208, 

         9172 PS  Ferwert 

12 J. Boonstra      Dongeradyk 67, K 109, 

         9101 GC  Dokkum 

17   E.  Bloem-Reiding,     Beyertstrjitte 97, 

         9151 KG  Holwert 

25   B. Grevink      Tsjerkestrjitte 4 

         9151 HV  Holwert 

31   R. Duinstra-Vrieswijk    Stjelpspaad 5 

         9151 JB  Holwert 

 

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen! 

 
 

Nieuws uit de wijken 
 

Wijk 2 

We hebben een mooie zomer achter de rug. Prachtig mooi weer, elke dag een 

eind fietsen. 

Als je altijd op een boerderij gewerkt hebt blijft het mooi om te zien hoe de 

gewassen ervoor staan, de mooie aardappelvelden als de planten in bloei zijn. 

  

In wijk 2 heb ik wat bezoekjes gebracht aan onze gemeenteleden. 

In wijk 1 ben ik twee keer op bezoek geweest  bij Sikke Broersma. Sikke had 

ernstige hartklachten en moest opgenomen worden in het MCL. 

Na onderzoeken bleek dat hij een hartoperatie moest ondergaan, hij kreeg 3 

omleidingen. 

Gelukkig gaat het goed, maar Sikke heeft een moeilijke tijd achter de rug en 

moet nu rustig aan herstellen. 

Het gaat langzaam aan de goede kant weer op. 

  

We wensen een ieder die ziek of herstellend is veel sterkte toe. 

 

Groet Pieter 

 

 

 



Ik jou de pinne troch  

 

Hallo, 

 

Ik ben Jannie van der Meer-v.d. heide. Ik ben op 16 september 1957 geboren, 

en dus nu sinds kort officieel met pensioen.  

 

Ik ben een dochter van Wessel van der Heide en Zwaantje van der Bijl. Ik heb 

1 broer, die koster is in Twijzelerheide.  

 

De eerste 4 jaren van mijn leven heb ik gewoond in het voormalige 

Zwagerveen dat nu Kollumerzwaag is. Toen kon mijn vader werk krijgen in 

Garrelsweer, dat ligt vlak bij Loppersum waar de laatste jaren veel 

aardbevingen waren. We hebben er 10 jaar gewoond. Ik ben er naar de 

kleuterschool en de lagere school geweest, en ben daarna nog even naar de 

huishoudschool in Delfzijl gegaan.  

 

Na die 10 jaar zijn we weer verhuisd naar Kollumerzwaag,  waar mijn vader 

hetzelfde werk kon krijgen. Ik heb toen jaren bij de gezinsverzorging van 

Kollumerland-Schiermonnikoog gewerkt, bij heel veel gezinnen gewerkt. 

 

Toen kwam de liefde om de hoek kijken, Fokke van der Meer kwam bij ons in 

de straat wonen, hij kwam uit Hantum. We hebben elkaar ontmoet en de vonk 

sloeg over. Hij werkte bij Wagenborg in Holwert. 

 

We zijn in 1979 getrouwd en kwamen in de Beijertstaat te wonen. Daar 

hebben we 7 jaar gewoond en zijn daarna in 1986 verhuisd naar de Teebus.  

Op onze 10 jarige trouwdag is ons eerste kindje geboren, een dochter 

genaamd Sanne. Heel bijzonder wat waren wij gelukkig en dankbaar. Maar 

het bleef daar niet bij want we kregen er ook nog 3 zonen bij: Richard, 

Christian en Marco. 

 

Helaas werd Fokke heel erg ziek en is hij tot ons groot verdriet op 18 

september 2015 overleden op 60 jarige leeftijd. Dat was een hele zwarte 

bladzijde in ons leven.  

 

In 2006 zijn we weer verhuisd naar de Kamp 10. En daar woon ik nog steeds 

met mijn jongste zoon. Ik ben inmiddels beppe van 2 kleinkinderen, die heten 

Jelte en Nine waar ik super trots op ben.  

 

Dit was mijn verhaal. Ik jou de pinne troch oan Willem Vellema 

 



Privacywetgeving 

 

Vanwege de privacywetgeving omtrent de privacy, heeft de kerkenraad een 

privacyverklaring opgesteld. 

Hierin zijn de regels rondom de privacy binnen onze gemeente vastgelegd, 

ook die omtrent de uitzendingen van de kerkdiensten.                                                                                   

Deze kunt u vinden op de website van pknholwerd. 

Mocht u er in verband met het recht op privacy bezwaar tegen hebben dat uw 

naam/adres en/of tel.nr. vermeld worden in bijv. tsjerkebled of jaargids, zou u 

dit dan alstublieft door willen geven aan de kerkenraad/scribaat. 

 

  

Notulen van de kerkenraadsvergadering op maandag 2 september 

2024. 

 

Welkom en Opening 
Preses br. A. Talsma heet ons welkom. De eerste vergadering na de vakantie. 

Hij leest: 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag.    

              

Preses gaat ons voor in gebed. 

 
Vaststellen agenda 

De agenda wordt onveranderd gevolgd. 

 

Notulen van de vergadering van maandag 8 juli 

De notulen van 8 juli worden goedgekeurd en ondertekend. 



Personalia en Pastoralia 

De wijkouderlingen praten ons bij over het wel en wee van de gemeenteleden. 

Wij noemen nog Sijke Vellema – van der Meij, 

geboren 8 december 1957 – overleden 12 augustus 2024. 

 

Tsjerkeblêd en Ouderlingenblad 

Het ouderlingenblad wordt doorgegeven aan de wijkouderlingen. 

In het Tsjerkeblêd staat elke keer een stukje over de privacywetgeving, 

dit moet straks ook in het nieuwe jaarboekje vermeld. 

 

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken 

Rapporten: 

Moderamen 

Per mail: 

–  Er zijn weer heel veel mails binnengekomen. Scriba heeft een aantal  

    doorgestuurd. 

–  Nieuwsbrief Petrus: Ruimte maken in een druk bestaan. 

–  Nieuwsbrief Petrus: Een week met God. Elsbeth Gruteke over haar  

    jaarlijks kloosterbezoek 

–  Piet Vergunst over 20 jaar Protestantse Kerk 

–  Kerkendag 2024 

–  Steunaanvragen worden doorgegeven aan de diaconie 

 

Per Post 

–  Geboortekaartje Marije Jitske, dochter van Jan en Agatha de Jong–  

    Hoekstra 

–  Protestant 

–  Petrus 

–  Kerkblad Ternaard 

 

Moderamen 

– Het beleidsplan is klaar, we hebben het thuis allemaal kunnen doorlezen, er   

zijn geen opmerkingen en het wordt ondertekend door preses en scriba. 

– Nu da. H. Graafland met emeritaat is, en ook meditaties schreef ontstaat hier 

een vacature. 

We hebben een stukje van een gemeentelid gekregen en dat wordt geplaatst. 

Zijn er meer gemeenteleden met een geschikt stukje voor de meditatie, dan 

horen wij dat graag. 

– Op 17 oktober is er een vergadering met de classispredikant ds. R. 

Praamsma. Alle kerkenraden van kleine gemeentes zijn uitgenodigd. br. A. 

Talsma en br. W. Verbeek gaan hier naar toe. 

 



Smalle kerkenraad 

Ze hebben nog niet vergaderd. 

  

Diaconie/ ZWO-E 

Ze hebben geen nieuws. 

 

Jeugd en jongerenwerk 

– zr. A. Hoekstra – Rondaan gaat een flyer maken om jonge gezinnen uit te 

nodigen voor de startdienst op zondag 29 september. 

 

College van kerkrentmeesters 

– Nu het beleidsplan klaar is kan het met de begroting worden verstuurd om 

de solvabiliteitsverklaring aan te vragen. Hieruit zal blijken of wij voor een 

bepaald percentage een dominee kunnen beroepen. 

 

Classis/cluster 

Er is nog niet vergaderd. 

 

IKO 

Geen mededelingen 

 

Commissie bijzondere diensten 

Zij zijn druk met de voorbereiding van de startdienst op 29 september 

 

Website 

Geen nieuws 

 

Andere bezochte vergaderingen 

br. A. Talsma is op 25 augustus naar de open dag van Nijkleaster in Hilaard 

geweest. 

 

Volgende vergadering 

De volgende vergadering is op maandag 14 oktober. 

 

Rondvraag en wat verder ter tafel komt 

Niemand heeft nog iets voor de rondvraag of een opmerking 

 

Sluiting 

zr. T. Verbeek – van Akker sluit de avond met een gedicht uit: 

Zeg het maar gewoon van Greet Brokerhof – van der Waa. 

 

 



God, we zitten vol, 

hartstikke vol. 

Bergen werk. 

Een tv vol indrukken. 

Een kast vol spullen. 

Een hoofd vol plannen. 

En toch… 

overvalt ons soms een leegte. 

 

Een leegte vol vragen. 

Is dat nou alles? 

Waar leef je voor? 

 

Een leegte vol pijn. 

Waarom moet ik je missen? 

Waarom ben ik alleen? 

 

God wij zijn soms zo leeg 

in ons volle bestaan. 

Pak onze hand 

en doe ons opstaan. 

 

Geef dat we in onze leegte 

iets van u ervaren. 

Iets van uw troost 

Iets van uw kracht 

die zelfs sterker is 

dan de dood. 
 

God, doe ons leven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afscheidscadeau da. H. Graafland 
 

 

 Dit glas-in-lood paneel is op ons verzoek 

gemaakt. 

De technieken die zijn gebruikt zijn glas-in-lood 

en tiffany. 

Het paneel is samengesteld uit stukjes glas, 

veelkleurig, verschillend van vorm en grootte, 

maar wel één compositie, zoals ook de gemeente 

van Holwert is. Verbonden door lood en koper 

en samengesmolten door een soldeerbout. Stevig 

ingeklemd in het kader van de PKN. 

Tekst: Ik ben de opstanding en het leven. 

Levend uit de kern van de voorstelling: het open graf, de weggerolde steen, nu 

alvast een doorkijkje naar een nieuw leven en een zekere toekomst. 

Wij werden door jou Hilde hierin op een gevoelige en bezielende wijze 

voorgeleefd, onderwezen en begeleid de afgelopen 4 jaar. 

Dit cadeau is een blijk van onze grote dank. 

 

PKN Holwert, 16 juni 2024 

 

 

 

Nieuws van de kindernevendienst 

 
Beste ouders en kinderen, 

 

Als het goed is, zijn alle gezinnen met jonge kinderen ook d.m.v. een flyer 

geïnformeerd over de start van het nieuwe seizoen. Zondag 29 september om 

09.30 uur zal er tijdens de startdienst ook kindernevendienst zijn. Omdat het 

in principe de bedoeling is om elke eerste zondag van de maand 

kindernevendienst te houden, zal de zondag daarop, te weten 6 oktober, ook 

weer kindernevendienst worden gehouden.  ‘ 

 

Zowel bij de startdienst als de dienst op 6 oktober is er na de dienst 

gelegenheid om met elkaar te koffiedrinken.   

 

Graag tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet, Nynke Wijma 



Regionale gespreksgroep 
 

In oktober 2022 zijn we begonnen met een regionale gespreksgroep. Dat 

betekent dat we in oktober voor de derde keer van start gaan. Daarin hopen 

we opnieuw dat velen de weg naar Easternijtsjerk vinden om aan deze 

gespreksgroep deel te nemen. De opzet van dit seizoen is hetzelfde als vorig 

seizoen: 

- Deelname is vrijblijvend en kosteloos, je kunt dus zo vaak komen als je wilt. 

- De gespreksgroep komt maandelijks bij elkaar (oktober 2023 t/m april 

2024). 

- Op donderdagavond van 19.30 uur t/m 21.30 uur in It Koetshûs te 

Oosternijkerk. 

- De data zijn: 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 

13 maart en 10 april. 

- We gebruiken het boekje ‘Onbezorgd, Bijbelstudies over de Bergrede’ van 

Niek Tramper.  

 

Zoals de titel aangeeft behandelen we dit jaar dus thema’s uit de Bergrede 

(Mattheüs 5 t/m 7). Per avond staat een hoofdstuk uit het boekje centraal. 

Voor deelname hoeft het boekje niet te worden aangeschaft, maar is natuurlijk 

nooit verkeerd. Donderdag 10 oktober bespreken we hoofdstuk 2. 

Ook nu worden de inleidingen verzorgd door verschillende voorgangers uit de 

dorpen. 

We hopen op een grote belangstelling. Jij komt toch ook?! 

 

Ds.Geert van Wieren 0519-346683 

Betty Poleij  0519-241862 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



Kerkenraad (moderamen) 

Preses: A Talsma, Fjildbuorsterwei 6, 9153 AX Brantgum,     

                               tel 06-53817896 

2e preses: W. Verbeek,  Stasjonswei 37, 561695 

Scriba: T. Banga-Bouma, Beyerstrjitte 69, tel. 562371 

  

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl 

Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459 

 

Diaconie 

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017 

Penningmeester: T. van Duinen, Fonteinstrjitte 34, tel. 562194 

Rekeningnr: NL19RABO0373709285      

 

College van kerkrentmeesters                                                                     

Voorzitter: W. Verbeek,  Stasjonswei 37, 561695 

Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486 

Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340 

email: administratiepknholwerd@knid.nl                                 

Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19 

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwerd 

 

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie 

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212 

Rekeningnr:  NL 94 RABO 0373709293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:administratiepknholwerd@knid.nl


Predikanten-  en organisten voorziening 

Contactadres: N. Teertstra, Prof. Holwardastrjitte 4, tel. 06-23374114 

 

Kindernevendienst 

Contactadres:  Nynke Wijma, Elbasterwei 9, tel. 06-53837090 

 

Kerkvervoer 

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212 

 

Tsjerkeblêd 

Ons kerkblad verschijnt eens per maand  in een oplage van 130 stuks 

Redactie:  A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175 

 (eind red.) 

 E-mail:  tsjerkebled@knid.nl 

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9 

Bezorging: Justin Croes, Elbasterwei 25, tel. 562395 

 

Scribaat 

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen 

in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij 

de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht 

 

Wijken 

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke 

wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is. 

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s). 

 

Kerkelijk bureau  (ledenadministratie) 

D. Verbeek-van den Berg   Gama 7   tel.nr. 06-11962483 

Email: ledenpknholwerd@gmail.com 

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en 

van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, 

geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, 

trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau 

plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden en       

worden ook bij de predikant/pastoraal werker en de sectie-ouderling verwacht. 

mailto:ledenpknholwerd@gmail.com

